
Houtzaagmolen De Jager 

 
Wat hebben we weer een mooie zomer achter de rug. Niet alleen vanwege de vele enthousiaste bezoekers, maar 

ook omdat de zaterdagen telkens in het teken stonden van voldoende wind om te draaien en te zagen. Een molen 

in werking, dat zien onze bezoekers natuurlijk het liefst. Ook schitterde de molen op de nationale tv tijdens de 

twee afleveringen van het Max Skûtsje Journaal na de SKS-wedstrijden in Woudsend. Zeker met de drukte op en 

langs de kade prachtige beelden van een dorp dat leeft. 

 

In september zal het langzaamaan rustiger worden, al staan er nog wel een paar mooie weken voor de boeg. 

Denk aan het monumentweekend, waarbij er in Woudsend ook van alles te doen en te bezichtigen zal zijn, 

waaronder natuurlijk De Jager. 

 

 
 

Bijgaande foto is begin september gemaakt en straalt een en al rust uit. De boten van de zeilschool liggen alweer 

bij Lemmer en dat zorgt ervoor dat we als molenaars weer alle ruimte hebben om te manoeuvreren met 

boomstammen. In het zomerseizoen is het wel eens lastig, maar de instructeurs van de zeilschool helpen graag 

om ruimte te maken, zodat wij de boomstammen op de helling kunnen slepen. Uiteraard op windkracht. 

 

Een kort fotoverslag 

Wie heeft ze niet gezien? De vele ooievaars in ons dorp. Elke avond kwamen ze van een stuk land in de buurt 

aanvliegen om een hoge plek in het dorp te zoeken. De lichtmasten van de ijsbaan, voetbalveld en tennisbaan 

waren het populairst, maar ook de beide molens waren in trek. Eigenlijk altijd op de bovenste wiek, zodat ze een 

veilige plek hadden en goed zicht. Uiteraard een prachtig gezicht, maar ze lieten niet na om de nodige 

uitwerpselen achter te laten. Poetsen geblazen! 

 



 

 

Zoals in de inleiding al aangegeven hebben we geluk gehad 

met de wind op de zaterdagen in de zomer. Dat betekent ook 

dat er voldoende boomstammen op de helling gesleept moeten 

worden. Eenmaal de bootjes van de zeilschool aan de kant en 

de molen kan zijn werk doen. Op de foto ligt er van links naar 

rechts een linde, moeraseik (met nog een klein vraagteken) en 

iep. 

 

Regelmatig krijgen we nog de vraag wat we met die 

boomstammen doen of dat er voor de show ligt. Zoals jullie 

weten worden de stammen verzaagd tot planken en proberen 

we het hout daarna te verkopen of maken we er bijvoorbeeld 

meubels van. In juli maakte Lourens de prachtige 

picknickbank met aan één kant een rugleuning. De 

picknickbank ging met de kar ergens naar het midden van het 

land. Wederom een pronkstukje! 

 

 

 

 

 



Stem op onze molen bij de Rabo Clubsupport actie! 

Dit jaar doet Houtzaagmolen De Jager voor het eerst mee aan de actie Rabo ClubSupport van de Rabobank! Je 

kunt als klant van de Rabobank heel simpel je stem uitbrengen op onze molen door naar de Rabo App te gaan of 

via internet naar raboclubsupport.nl. Selecteer hierbij Houtzaagmolen De Jager, waarmee we zoveel mogelijk 

geld te genereren om de molen en de stichting toekomstbestendig te maken. Alvast heel erg bedankt voor jullie 

stem! Stemmen kan t/m 26 september 2023. 

  
Arjan Reekers 


