
Houtzaagmolen De Jager 
 

Waar we de vorige keer nog blij waren met de weersomstandigheden van maart, viel het molenweer in april wat 

tegen. Wel veel zon, maar op de zaterdagen overwegend weinig wind. Voor de prins draaien (volledig onbelast) 

zat er nog wel eens in, maar van zagen kwam weinig terecht. Daarom tijd voor andere klussen en het ouderwetse 

handwerk. Ondertussen neemt het aantal bezoekers wel aardig toe en daar zijn we blij mee. Met een fotoverslag 

nemen we je mee in onze avonturen. 

 

  

 

In maart ontvingen we van de gemeente een mooi aantal stammen. Hiervan ging een deel naar de 

molen en een deel naar de Noorder Ee, bij onze opslag in het water. Af en toe nemen we dan een stam 

mee terug die daar al jaren ligt. Met de melkboot hadden we zo ook een eik meegenomen, maar 

eenmaal in de buurt van de helling van de molen, werkte de stam niet meer mee. Een flinke zinker. 

Doordat de wind ontbrak, trokken we de stam met behulp van een touwtakel eerst naar de wal toe, 

met 4 man. Eenmaal daar trokken we de stam de helling op met een tirfortakel. Op de foto was Marc 

even aan de beurt (hier lachte hij nog). Het kostte een halve dag, maar ook deze strijd wonnen we! 

 



  

 

 

Op windstille dagen plegen we ook klein 

onderhoud aan de molen. Op de foto zijn de 

kammen van de bovenbonkelaar te zien; 1 van 

de tandwielen in de kap. Op de foto zijn de 

houten kammen in de bijenwas gezet. Door 

middel van een föhn wordt de bijenwas 

vloeibaar aangebracht, waarna het keihard 

wordt. Dit dient als beschermlaag en voorkomt 

slijtage. 

Tijdens de herdenking op 4 mei stonden beide 

Woudsender molens traditiegetrouw in de 

rouwstand om stil te staan bij de slachtoffers. De 

wieken staan dan iets voorbij het midden, ook 

wel ‘gaand’ genoemd. Daarnaast hing de vlag 

halfstok. 

Op 5 mei stond de molen recht (in de ruststand) 

met de vlag in top, waarmee we de vrijheid 

vieren. 



  

 

De komende periode zal het alsmaar drukker worden op de molen en daarom hopen we op voldoende wind om 

iedereen te laten zien wat de molen al 306 jaar doet!  

 

Arjan Reekers 

 

 

 

 

De molen is voor ons het allerbelangrijkste, maar de droogschuur met daarin onze werkplaats, 

droogruimte en kantine zijn ook zeer waardevol. De werkplaats voor het maken van mooie producten, 

de droogruimte voor de vers gezaagde planken en de kantine voor de ‘piipskoft’, gezelligheid en 

werkoverleg. De kantine is inmiddels aardig luxe, nu we voorzien zijn met een eigen keukentje met 

warm water en een werkende afvoer. De afwas kan dan ook direct na de koffie plaatsvinden in eigen 

ruimte. Het toilet dat Lourens geheel zelfstandig en vakkundig maakte, werkt inmiddels ook. Een 

prachtig stukje werk en we zijn daarmee geheel onafhankelijk geworden. 


