
Houtzaagmolen De Jager 

 
Het is alweer tijd voor het laatste verhaal van dit dorpskrant seizoen. Hierin blikken we terug op de 

gebeurtenissen in de maand mei. Een paar keer wind, maar over het algemeen viel het toch tegen en was de 

zaagproductie niet zo hoog. Daarom doen we ons best om andere klussen uit te lichten, van onderhoud tot 

promotiemateriaal. Hierbij een fotoverslag. 

 

  

 

 

 

We beginnen met een noodgedwongen onderhoudsklus aan 1 van de lagers van een zaagraam. Bij het 

opstarten van de molen op een zaterdagochtend viel op dat er op de eerste verdieping veel slijpsel van brons 

lag. Een teken dat er boven iets niet in de haak was. Na het uit elkaar halen van het bovenlager (het lager van 

het zaagraam dat hangt in de krukas) bleek inderdaad het bronzen lager aangetast te zijn (zie rechter foto). Na 

een grondige schoonmaak, wat bijwerken en goed smeren werd het lager weer in elkaar gezet. Al snel bleek 

dat het probleem was verholpen en enkele weken later nog steeds. Laten we duimen dat dit eenmalig was. 



  

In mei klaarde Lourens weer een mooie klus in de 

zin van een groot eiken tafelblad van zo’n 3,3 

meter lang. Ditmaal ging het tafelblad naar het 

midden van het land. Met behulp van een karretje 

reden de molenaars het tafelblad naar de kar om 

vervolgens de vele kilometers af te leggen. 

Via de dorpskrant, onze website, Facebookpagina 

en Instagram vertellen we al veel over de molen. 

Toch was er nog de wens voor een mooie folder 

met daarin benodigde informatie over onze molen. 

Marije Reekers stelde de folder samen. Inmiddels 

liggen de folders (in 4 talen) te pronken in de 

molen. Voor de inhoud zul je ons moeten bezoeken! 



   

 

  

Dan naar een toekomstige onderhoudsklus. Achter in de kap van de molen bevindt zich de korte spruit, 

waaraan de staart is verbonden en waarop de korte schoren liggen. De horizontaal gelegen balk is hierboven 

in het gele vlak weergegeven. Deze 50 jaar oude balk is over enkele jaren aan vervanging toe. Bij voorkeur 

zagen we onze nieuwe onderdelen van eigen hout. Aangezien we zelf geen eikenstam van een lengte van 6 

meter hadden liggen, zijn we naar de collega’s van IJlst gevaren om daar een eikenstam op te halen. Met de 

melkboot van Jan Bles werd het een mooi tochtje van 1,5 uur. Eenmaal de stam gevangen en een kop thee 

bij de collega houtzagers voeren we in 1,5 uur terug. Binnenkort gaan we deze eik verzagen tot een balk van 

ongeveer 25 x 25 centimeter. Na het drogen van circa 2-3 jaar zal de molenmaker de nieuwe balk plaatsen. 

Tot slot nog een korte terugblik op de feestelijke opening van de naastgelegen zeilschool Het Molenhuis, dat 

een sterke verbinding heeft met de molen (en haar geschiedenis). De laatste maanden is hard gewerkt aan de 

laatste details en de molenaars hebben dat van dichtbij kunnen aanschouwen. Op 16 mei volgde de opening 

voor genodigden. Daar hoorden de molenaars natuurlijk ook bij. Collega Jan zorgde voor een prachtige 

speech en lag de nadruk op onze gezamenlijke broodheer: de wind. In tijden dat stroom niet altijd een 

zekerheid is, overhandigde hij als cadeau namens de molenaars onder andere een bel en een roeptoeter. Beide 

helemaal opgepoetst, zodat ze passen bij de nieuwe aanbouw. Na de speech mocht eigenaar Jeroen Wolthuis 

de vang (rem) van de molen lichten om het nieuwe tijdperk op een toekomstbestendige locatie met 

bemanning in te luiden. Het werd een gezellige avond met daarbij natuurlijk een draaiende molen! 

Deze foto’s zijn gemaakt door Willem Rinkema. 

Foto’s Willem Rinkema. 



Fijne zomer en tot op de molen. 

 

Arjan Reekers 


