
Houtzaagmolen De Jager 

 
De vorige keer schreven we al dat we eind december zomaar afscheid moesten nemen van onze zeer 

gewaardeerde collega-molenaar Jaap van Driel. Voor ons de reden om een in memoriam te schrijven. 

 

In Memoriam Jaap van Driel, molenaar op De Jager 

Met de lezers van de Driuwpôlle deelden wij molenaars 

jarenlang het genoegen aan het lezen van Jaap zijn verhalen 

uit de molen. In woord en beeld schetste hij op onnavolgbare 
wijze zijn kijk op het reilen en zeilen van het uitoefenen van 

ons ambacht. Als zeilinstructeur bij de zeilschool eind jaren 

70 raakte hij verbonden met de molen. Veertig jaar kwam hij 

uit Groningen stad iedere zaterdag naar Woudsend op de 

motor, in de auto en de laatste jaren met de bus. Een half 

leven lang, dus ook een beetje een halve Woudsender.  

 

Als leraar natuurkunde op de Pabo bracht hij zijn liefde voor 

natuurkundige wetten en zijn respect voor al die ambachten 

die ze toepasten in de praktijk, over aan de toekomstige 

leraren. Dat deed hij ook bij ons door het opleiden van 

molenaars en het gidsen van de bezoekers langs ons 300 jaar 
oude werktuig. Ook was hij examinator voor de Friese 

molenaars. Met zijn regelmatige excursies naar het 

buitenland, van de Baltische Staten tot Engeland en Spanje 

tot Noorwegen, bracht hij onze verre collega’s mee in onze 

ploeg. 

 

Hij publiceerde veel, was secretaris van het gild, redacteur 

van het Groninger Molenblad en is voor deze betekenis voor 

het molenwezen ook onderscheiden. Voor ons was hij een 

rustige, verstandige, constante factor in onze ploeg met een 

grote bindende kracht. Wat mochten wij hem. 
 

De grootste lof die zijn bescheidenheid en relativerend 

karakter waarschijnlijk toestond is: Jaap, petje af.  Uit ons archief kwam deze foto uit 2000 nog naar  

voren. Hier leert Jaap het knopen aan Arjan. 

 

Dagje meelopen op de molen 

Een dagje meelopen op de molen, waarom niet? Zo nu en dan krijgen we de vraag van een molenaar, leerling-

molenaar of geïnteresseerde om een dagje mee te lopen op onze molen. Van jong tot oud. Daar staan we 

natuurlijk voor open. Dat behoort namelijk tot ons vak om het door te geven. Een paar weekjes terug kregen we 

Aron (12) uit Emmeloord op bezoek. Via Bert kwam hij op het spoor van de molen en hielp hij ’s ochtends eerst 

mee op de molen om vervolgens Lourens te helpen in de werkplaats. 

 
Zijn interesse ligt namelijk bij hout en dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voor de molen was het een rustige 

dag, daar er amper wind was en er dus niet gezaagd kon worden. De molenaars gingen planken sjouwen en dus 

kon Aron al gauw Lourens gaan helpen bij het maken van o.a. een tuinbank. Hij vond het een leuke dag en komt 

in de loop van het voorjaar zeker nog een keer terug. 

 

Als het jou ook een keer leuk lijkt om een dag(deel) mee te lopen, schroom dan niet en meld je bij één van de 

vrijwilligers! 

 



 
Met een deel van de vrijwilligers op de stelling van de molen. 

 

 
Hier helpt hij Lourens door het schuren van een tuinbank. 

 

Jan en Arjan 


