
Houtzaagmolen De Jager 

 
November bleek weer een goede maand voor de molenaars. Weinig te klagen over wind, voldoende zaagwerk en 

vele, mooie opdrachten voor in de werkplaats. Alleen tijdens Moledei Súdwest-Fryslân op zondag 26 november 

was er helaas te weinig wind om te kunnen zagen. Pas na 17:00 uur begon het te waaien en draaide de molen nog 

even in de avonduurtjes, maar toen was het bezoek al vertrokken. We mochten die middag 26 bezoekers 

ontvangen: dorpsgenoten, vreemden en (leerling-)molenaars. 

 

Dat avonddraaien doen we vaker en dat levert mooie filmpjes en foto’s op. Deze zijn regelmatig terug te vinden 
op onze Facebookpagina, maar bijgaande foto vonden we te mooi om te laten gaan en dus delen we deze graag 

met onze lezers. De molen draaide dan wel niet doordat er geen wind was (op een foto lastig te zien), maar het 

leverde wel een prachtig plaatje op! 

 

 
 

Fotoverslagje 

Het draaien met de molen en daarmee het zagen van hout is dan wel de hoofdzaak, maar zonder aanvoer van 

stammen en het afvoeren van hout en mooie producten is het cirkeltje niet rond. Daarom een kort fotoverslag van 

wat zoal beleefden in november.  



    

 

 

Foto vanuit de molen met op de achtergrond de 

melkboot. Op de helling liggen 2 stammen te 

wachten om te worden verzaagd, maar met de boot 

werden alweer nieuwe stammen opgehaald. Het 

was koud en guur weer, maar dat mocht de 
collega’s niet deren om wat nieuwe stammen bij 

de Noorder Ee (of Noarderie) weg te halen. 

Foto vanaf de stelling tijdens de intocht van 

Sinterklaas. We deden ons best om de molen te laten 

draaien, maar tijdens de intocht was het even droog en 

windstil. Op de foto is te zien dat donkere luchten uit 

het noorden in aantocht waren. Toen Sinterklaas en zijn 

pieten de Iewal hadden gepasseerd, was de wind ook 

terug en draaide de molen weer. Zul je altijd zien. 

Op de foto is Marc aan de slag om de tjotter (‘Brûzer’) 

van collega molenaar Cees Notenboom te ontdoen van 

het tuig. Met behulp van de kraan naast de molen was 

dat een koud kunstje.  

 
Onze penterbak ligt ook al een tijdje op het droge. Het 

houten gevaarte is lek en is aan onderhoud toe. Daarom 

ligt deze inmiddels naast de molen, zodat we de 

penterbak kunnen gaan herstellen. Dan kan deze in het 

voorjaar weer worden gebruikt om boomstammen op te 

halen, vooral vanaf de ondiepe stukken. 



  

 

 

Molen open tijdens ‘Woudsend in Kerstsfeer’ op vrijdag 15 december 

Tot slot nog het volgende. Op vrijdag 15 december 2023 wordt het evenement ‘Woudsend in Kerstsfeer’ 
georganiseerd. Dan is van 16:00 tot 21:00 uur de molen geopend voor bezichtiging. Hopelijk is er dan voldoende 

wind om te zagen. 

 

Verder ben je natuurlijk op de zaterdagen welkom. We zijn er iedere week van 9:00 tot 17:00 uur, weer of geen 

weer! 

 

Arjan Reekers 

Hiervoor werd het al even genoemd. Zonder aan- 

en afvoer is het cirkeltje niet rond. Dus zijn we 

maar wat blij met allerlei mooie opdrachten, zeker 

als het voor de eigen regio is. Op deze foto is een 

serie borrelplanken te zien van beukenhout voor 
de basisschool in Woudsend. Voorzien van een 

eigen brandmerk en bewerkt met druivenpitolie. 

Gemaakt door Lourens en Bert. 

De Kerst is aanstaande en daarom kreeg Siebolt 

de opdracht om 12 houten kistjes te maken. Hij 

gebruikte hiervoor verschillende houtsoorten. De 

zijkanten waren van schaaldelen gemaakt met 

daarop nog de schors, zodat er een robuuste 

uitstraling ontstond. Zo zie je maar dat alle 

houtrestjes opgaan.  


